
9.6.9 Van kleine werkplaats naar volwaardig 

bedrijf

Het verhaal doet nog steeds verbazen. Piet Oos-

terbaan (oprichter Motor Mercuur) kon een motor-

werkplaats overnemen als een reparatie van twee 

banden en een ketting met succes zou worden uit-

gevoerd. Aldus geschiedde en ruim vijfenzeventig 

jaar oftewel drie generaties later, staat er behalve 

een werkplaats ook een volwaardig en modern 

bedrijf voor alles dat met motorrijden te maken 

heeft. Huidige directeur Tom Homs kwam in 1970 

bij het bedrijf en leerde de kneepjes van het vak uit 

eerste hand. Toen Piet Oosterbaan in de negentiger 

jaren op 93 jarige leeftijd overleed werd de zaak 

door Tom Homs en een klein team voortgezet. De 

winkel is inmiddels gegroeid naar ca. 1400 m2 en 

nog steeds op dezelfde locatie gevestigd en de 

naam “Mercuur”, afgeleid van de Romeinse god 

van de handel, is voor menig motorliefhebber uit 

de Randstad een begrip. “Sinds eind jaren tachtig 

heeft motorrijden enorm aan populariteit gewon-

nen en is het behalve een leuk vervoersmiddel ook 

een vorm van ontspanning,”, aldus Tom Homs.    9.6.10 Vakkennis en kleurrijke verhalen

Hoe het komt dat een lampenwinkel als Gebr. De 

Borst al sinds 1969 geen opruiming heeft hoeven 

te houden? Volgens de karakteristieke eigenaar 

Piet de Borst is dat een kwestie van de mode vol-

gen, steeds met nieuwe dingen komen en je zaak 

niet helemaal volstouwen. Overzichtelijk moet het 

zijn en dat is deze winkel ook. Qua lampen dan, 

want verder stuiteren de kleurrijke verhalen hier 

in het rond. Over de geschiedenis van de winkel, 

met 25 jaar eigen productie in een eigen fabriek. 

Over De Borst’s plan voor een standbeeld voor 

de eerste allochtone ondernemer in Den Haag en 

over zijn zes jaar als bedrijfsleider bij een Suri-

naams installatiebedrijf. Over de welverdiende 

Haagse Stadspenning en over de minister die hier 

Nederlands eerste euro kwam uitgeven en nog 

veel meer. Klanten waarderen de puur persoon-

lijke bediening en grote elektrotechnische vakken-

nis in deze markante winkel midden in de Haagse 

wereld, niet voor niets de enige particuliere onder-

neming temidden van louter winkelketens. 
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